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Liturgie voor de kerkdienst op zondag 29 juni 2025 Kampereiland (9.30 uur) 
Voorganger: ds. J.W. van de Kamp 
 
Afkondigingen 

 
Zingen: Psalm 8:1, 2, 3 en 4 (Liedboek 2013) 
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kind’ren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G’ uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 
 
3 Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 146c vers 1, 4 en 7 (Liedboek 2013) 
1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
4 Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houd ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 
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7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heil’ge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Leefregel 
 
Luisterlied: Maak ons tot een zegen voor Uw schepping (Schrijvers voor gerechtigheid) 
https://www.youtube.com/watch?v=to85kPSTQPY&list=PLMMSfz2Q1rzH_HAFGYPeRAU9
PEuoMtxlJ&index=12 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalm 8 (NBV’21) 
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 
 
2 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld  
3 door de mond van kinderen en zuigelingen. 
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 
om hun wraak en verzet te breken. 
 
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door U daar bevestigd, 
5 wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 
het mensenkind dat U naar hem omziet? 
 
6 U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
 
8 schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 
10 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=to85kPSTQPY&list=PLMMSfz2Q1rzH_HAFGYPeRAU9PEuoMtxlJ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=to85kPSTQPY&list=PLMMSfz2Q1rzH_HAFGYPeRAU9PEuoMtxlJ&index=12
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Zingen kinderlied: Psalm 8b (Liedboek 2013) 
1 Zie de zon zie de maan  
Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
2 Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
4 Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
5 Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Verkondiging: ‘Psalm 8: verwondering, verbazing en verantwoordelijkheid’. 
 
Zingen: Lied 978:1, 2, 3 en 4 (Liedboek 2013) 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2 Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
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3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
  
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Dankgebed en voorbeden (afgesloten met het ‘Onze Vader’) 
 
(Collecte – bij de uitgang) 
 
Zingen: Opwekking 407 (Hoe groot zijt Gij) – Nederland Zingt 
https://www.youtube.com/watch?v=h5Xlu_hv924 
 
Zending en zegen 

https://www.youtube.com/watch?v=h5Xlu_hv924

